
 
Het is bijna tijd voor het Chirofeest van het jaar: Christus Koning, of wel KRIKO! We vieren Christus Koning 
op zondag 24 november 2019, noteer deze datum alvast in je agenda en bereid je voor op een dag vol 
Chiro.  
 
We verzamelen die dag om 10u00 op de Chiro, dan oefenen we nog even de liedjes die we zullen zingen 
in de kerk. Om 10u30 vertrekken we met z’n allen naar de kerk voor een gezinsviering. Van al dat zingen 
krijgen we honger, onze lieve werkgroep zal een heerlijk middagmaal voorzien voor onze leden en hun 
gezin. Gelieve hiervoor in te schrijven via de link onderaan.  
 
Na het eten kunnen de jongste afdelingen (Speelclub, Kwiks en Rakkers) nog wat spelletjes spelen met 
hun ouders. Om 14u00 verzamelen al de leden in het vierkant en nemen we afscheid van de ouders.  
 
De Chirozondag eindigt voor Speelclub, Kwiks en Rakkers om 17u00. 
 
De oudste afdelingen spelen van 17u00 – 18u00 massaspelen en nadien vullen we onze buiken met 
lekkere Frietjes, gelieve hiervoor €5 mee te nemen. Om 19u00 eindigt de zondag voor Tippers, Toppers, 
Kerels en Aspiranten. 
 

Planning 

10u00  Verzamelen op de Chiro  

10u30  Vertrek naar de kerk  

11u00   Gezinsviering  

12u00  Eten op de Chiro  

     +/-  13u00  Spelletjes spelen met Speelclub, Rakkers, Kwiks en ouders 

   Oudere afdelingen mogen natuurlijk ook meedoen ☺  

14u00  Vierkant – Ouders vertrekken naar huis  

17u00   Einde Chirozondag voor Speelclub, Kwiks en Rakkers  

17u00   Massaspelen met Tippers, Toppers, Kerels, Aspiranten en leiding 

18u00  FRIETJEEEUSSS 

19u00  Einde Chirozondag voor Tippers, Toppers, Kerels en Aspiranten 

 

Inschrijven 

https://forms.gle/BFA3s7UAJiJTX71c9  

https://forms.gle/BFA3s7UAJiJTX71c9
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